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Gaia’s Labyrint is een persoonlijk verhaal. 
Vroeger vluchtte ze in haar zelf bedachte verhalen om te kunnen 
overleven, nu vertelt ze over haar leven. Een leven waarin vele 

vrouwen zich kunnen herkennen. 

Enkele jaren geleden was ze moe en wist ze niet meer hoe verder. 
Ze vroeg zich af, wat ze vroeger ook al weer wou. Door deze 

vraag aan haarzelf te stellen, ging ze op reis. Ze reisde af naar 
het Midden-Oosten. Op zoek naar vrede organiseerde ze samen 

met andere vrouwen een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Deze tocht 
heeft haar veel gebracht en dat wil ze graag met jullie delen. Op 

een wijze zoals dat vroeger ging, van mond tot mond, van moeder 
tot dochter en van schoot tot schoot.”

Gaia’s Labyrint is een rondreizend verhaal dat ondersteund wordt 
door muziek en beelden. Alles wat het verhaal nodig heeft is een 

gezellige groep vrouwen en een warme kamer. Behalve de 
reiskosten zijn er geen kosten aan verbonden. Na afloop van het 
verhaal mag u geven wat u het verhaal waard vond. Wat u geeft  

wordt besteed aan het inrichten van een retraiteplek voor vrouwen.

Zij spreekt tot ons: “Sta op vrouwen. IK kom om jullie wakker te 
kussen. Verenig jullie en ga met mij samen op weg naar de bron.“
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